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“Dù ai đi ngược về xuôi 

 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba 

Khắp miền truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” 

 

Đây là những câu ca dao đã được in sâu vào nhận thức của người Việt về cội nguồn tổ 

tiên của mình, nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn”,vốn từ lâu 

là một phong tục đáng tự hào của dân tộc. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là 

ngày Quốc lễ của Việt Nam được tổ chức hàng năm vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch tại Đền Hùng, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

 



Theo truyền thuyết kể rằng, xưa kia Lạc Long Quân và Âu Cơ tức 2 vị thủy tổ của người 

Việt, đã se duyên và sinh ra 100 người con. Song, vì môi trường sống của mỗi người mỗi khác, 

họ chia tay nhau và mỗi người mang 50 người con theo mình, một người lên non, một người 

xuống biển. Và cứ thế, người con trai cả theo mẹ chân Âu Cơ ở trên cạn được phong làm vua, 

từ đó khai sinh ra nòi giống Lạc Hồng, mở ra một kỉ nguyên về sự phát triển và ghi lại những 

trang sử đầy thiêng liêng, hào hùng của một dân tộc. 

Cùng với dòng chảy không ngừng của thời gian, nhân dân ta vẫn luôn có ý thức giữ gìn 

và bảo vệ đền đài nơi thờ phụng các vị Vua hùng. Theo Ngọc phả Hùng Vương chép ở thời 

Hồng Đức nhà hậu Lê, thì từ thời nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần rồi đến Hậu Lê các vua và nhân 

dân địa phương đều tổ chức lễ bái và dành tình cảm tôn kính đến các vị vua Hùng. 

Các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam đã quản lý Đền Hùng theo cách giao thẳng 

cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, tổ chức ngày giỗ cho 18 vị Hùng Vương vào ngày 

11 tháng 3 âm lịch. Bước sang thế kỷ 20, năm 1917 triều vua Khải Định, Bộ Lễ chính thức gửi 

công văn ghi ngày 25 tháng 7 phái quan hàng tỉnh của tỉnh Phú Thọ lấy ngày mồng 10 tháng 3 

âm lịch để cử hành "lễ tế toàn quốc" hàng năm. 

Sau khi nền độc lập được lặp lại, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh, 

xem ngày 10 tháng Ba Âm lịch hằng năm là một trong những ngày lễ chính thức của quốc gia 

và được tổ chức với quy mô toàn dân. Song song với những nét đẹp tinh thần vô giá, tín ngưỡng 

thờ cúng Hùng Vương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi danh và được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. 

Đền Hùng - nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn được xem là biểu tượng tôn 

kính, linh nghiêm, quy tụ và gắn bó mật thiết với sự tồn tại của quốc gia. Cũng chính vì lẽ đó, 

vào ngày lễ, nhân dân ở khắp mọi miền đất nước cùng người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể 

hành hương về miền Đất Tổ để cúng giỗ. 

Từ đó cho thấy rằng, nhân dân ta vẫn luôn biết ơn, tưởng nhớ đến những công lao to lớn 

của các vua Hùng. Trên tinh thần đó, lễ hội Đền Hùng luôn được diễn ra một cách chu đáo, 

mang tính thiêng liêng và để lại giá trị văn hóa, tinh thần vô cùng to lớn. 



Ngoài ra, có một điều đặc sắc về lễ hội đền Hùng mà có lẽ chỉ phần ít các bạn ở đây biết 

đến đó chính là: Lễ hội đền Hùng những năm lẻ sẽ do tỉnh Phú Thọ đứng ra tổ chức. Các năm 

chẵn sẽ diễn ra với quy mô ở các cấp trung ương tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ, Đà Nẵng. 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng còn là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước 

nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước, thể hiện sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, là điểm hội tụ của văn hoá tâm linh của người Việt Nam từ bao đời nay. 

Đây cũng là một tín ngưỡng, là nếp sống đầy bản sắc, trở thành biểu tượng cho ý chí và tinh 

thần của dân tộc Việt Nam về các bậc tiền nhân kiên cường trên chặng đường dựng nước và giữ 

nước trong suốt 4.000 năm lịch sử. 

Đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng 

giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý tốt đẹp của 

đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, giúp củng cố niềm tin cho cộng đồng để cùng nhau 

hướng tới tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn, là ngày 

để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ 

lấy nước”. 



Vì vậy, với tư cách là một học sinh, ta càng phải thêm trân quý, nâng niu và giữ gìn truyền 

thống tốt đẹp này. Tuy những việc làm lớn lao là không thể nhưng các bạn có thể tuyên truyền, 

quảng bá nét đẹp độc đáo của dân tộc ra thế giới bằng các phương tiện truyền thông, báo chí, 

hay mạng xã hội. Trên tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tôi hi vọng mỗi một người trong chúng 

ta đều luôn luôn biết ơn, nỗ lực hết sức trong cả việc nên người và học giỏi để sớm đưa Việt 

Nam phát triển phồn thịnh đúng như mong ước mà ông cha ta luôn ấp ủ. 

 

 

 


